
 

 

DE DRIE PROVINCIEN. 
Deze locatie, die vind je elders niet.  
 
Ja, mooie Campings zijn er genoeg.  Ook op soms mooie locaties. 
Maar een zo rustige, bijzondere Camping is niet makkelijk te vinden. 
Grote, echt ruime plaatsen, waarbij je geen last hebt van “overspraak”. 
Voor ons 70ers met een wat grotere Camper bij uitstek geschikt. 
Eigenlijk al jaren lang. 
 
Natuurlijk wil je ook wel eens naar een andere omgeving in Nederland. 
Wij hebben een rondje internet gemaakt en zochten uit 200 Campings. 
Natuurlijk met enkele filters. Drenthe Groningen Overijsel Friesland. 
En die zoektocht, die duurde nog wel even. 
Doel was een niet te grote Camping, met ruime plaatsen een geen familie vertier. 
Maar wel met een Restaurant nabij en het liefst ook met een Supermarkt in de directe omgeving. 
Immers altijd handig. 
 
Nou, dat was niet gemakkelijk te vinden. Uiteindelijk hebben we er een enkele gevonden. 
En dat was in Twente, de ander in Drenthe. De één zo’n beetje direct aan de Duitse grens,  
de ander tegen Groningen en Friesland aan. 
We gaan dat maar eens beleven en kijken of het aan onze verwachting voldoet. 
 
Uiteindelijk zal de Drie Provinciën onze voorkeur zeker blijven houden. 
Prachtige fiets mogelijkheden door Bos en Duinen maar ook door Dorpen met Kanalen. 
Steeds een fijn weerzien, ook al omdat ik er vlakbij ben geboren. 
 
Met dank aan Ronald en Brigitte. 
 
Juli en Augustus 2022. 
Berend en Dorly. 
Weesp. 
 


